“Soms zie ik zwaluwen,
en dan denk ik,
ik wou dat ik kon meevliegen”

Mevrouw

Jeanne Stroobants

weduwe van Camille Feyaerts

werd geboren te Bertem op 30 december 1922
en vloog er mee met de zwaluwen op 19 augustus 2020,
na 4 jaar verblijf in het plaatselijk rustoord.

Omwille van de huidige omstandigheden,
gaat het afscheid door in beperkte kring.

Alles wat een begin heefft,
heeft ook een einde.
Daarmee is deze cirkel rond.

Elk einde maakt plaats voor een nieuw begin.
En daar begint jouw nieuwe cirkel.

En alles komt goed.

Dit melden u:

Agnes Feyaerts haar dochter

Bart en Katrin Bottu - Vandenhoeck

Joris en Griet Vandenhoeck - Callens haar kleinkinderen

Kasper en Sien Bottu

Noor, Ines en Jeff Vandenhoeck haar achterkleinkinderen

Zij was de zus, schoonzus en tante van:

(1) Jozef en (1) Julia Stroobants - Mees,
kinderen en kleinkinderen

(t) Theofiel en (1) Yvonne Poels - Feyaerts,
kinderen en kleinkinderen

(1) Louis en (1) Georgette Letelier - Feyaerts

Louis en Lea Feyaerts - Van Loock,
kinderen en kleinkinderen

en was bij leven de oudste van de families
Stroobants, Feyaerts, Coeckelberghs en Geeraerts.

Dank aan alle warme harten
die haar dagen lichter en vreugdevoller hebben gemaakt.

Geen bloemen of kransen.

Rouwbetuigingen:

P/A Begrafenissen Bellefroid , t.a.v. familie Stroobants Jeanne,
Dorpstraat 535, 3061 Leefdaal

condoleren: www.begrafenissenbellefroid.be



